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Welke zin hoort bij welke taal?
Happy new year

Gelukkig nieuwjaar

Italiaans
Nederlands
Gutes neues Jahr Engels
Felice anno nuovo Duits

Kijk op de achterkant voor het antwoord.
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DINSDAG

In de krant
staat een winactie.

www.onzehaLn|/www.ki«l$week.n|



Win elk uur 1000 gratis houten sleeén!
(De Standaard)

Dat is nog eens een leuke actie!
Maar klopt het wel? Trek een lijntje naar het goede antwoord.

1. Wat wordt er bedoeld? O O a. Elk uur maak je kans om een slee
te winnen (en in totaal worden er

elk uur duizend sleeén verloot).

2. Welke betekenis heeft de zin O O b. Elk uur maak je kans omin één
per ongeluk ook? keer duizend sleeén te winnen.
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1 2 3
4
5
6
Horizontaal Verticaal
1. Welk dier wordt ook wel ‘trouwe 2. Welk dier heeft een slurf?
viervoeter’ genoemd? 3. Welk dier wordt ook wel ‘koning
5. Welk dier heeft een heel lange nek? van het dierenrijk’ genoemd?
6. Over welk dier gaat het liedje ‘Slaap 4. Hoe wordt een kat ook wel
kindje slaap’? genoemd?

www.gnzetaal.nl
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Wat betekent een stok achter de deur hebben?

a. een extra reden hebben om iets écht te doen
b. een groot geheim hebben
C. binnenkort een broertje of zusje krijgen
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Ais goed. Een stok achter de deur hebben betekent:

‘een extra reden hebben om iets écht te doen’.

Stel dat je je hebt voorgenomen niet meer op je nagels
te bijten in 2018. Dat heb je ook aan je vrienden verteld.
Op 7 januari denk je: ach, ik bijt alleen die éne nagel nog
even af. Maar dan denk je: nee, ik doe het niet, want ik
heb tegen mijn vrienden gezegd dat ik ging stoppen met

nagelbijten! Je vrienden zijn dan jouw stok achter de deur.

Vroeger stond er soms echt een stok achter de deur
klaar. Een baas of leraar gaf een knecht of leerling die

iets verkeerds had gedaan daar dan een flinke pets mee.

Gelukkig gebeurt dat niet meer!




BEKKE BEUR

Zegt de ene sneeuwman tegen de ander:

‘Ligt het aan mij of ruikt het hier naar wortels?’
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sneeuwpop bij de dokter.

Er komt een
raag afvallen,

Hij vraagt: ‘Dokter, ik wilg

hoe doe ik dat? De dokter antwoordt:

“Wacht maar tot hetlente wordt, dan
smelten de kilo’s er ZO vanaf.
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Driekoningen is een christelijke feestdag. Dan wordt herdacht
dat de pasgeboren Jezus bezocht werd door de drie koningen
Caspar, Melchior en Balthasar. Die hadden een bijzondere ster
in de lucht gezien. Toen ze die ster volgden, kwamen ze uit in de
stal waar Jezus geboren was. Deze drie koningen worden ook
wel ‘de drie wijzen uit het oosten’ genoemd.

Sommige mensen vinden dat je elkaar tot Driekoningen
nog ‘gelukkig nieuwjaar’ mag wensen. Dus morgen mag het
eigenlijk niet meer.

FOTO: DREAMSTIME

www.ohzetaal.nl/ www.kiJSweek.nl



