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Mijn vader zei altijd: “Als je niet meer 

blij bent met je baas, is hij ook niet 

meer blij met jou.” Wat zei úw va-

der? En uw moeder, uw opa en uw 

oma? Welke gedenkwaardige, geestige of verstan- 

dige uitspraken van hen herinnert u zich die mis-

schien alleen in uw familiekring bekend zijn? Die 

vragen stelde ik u vorig jaar in het septembernum-

mer van Onze Taal, waarna er vele honderden bij-

dragen binnenkwamen. 

 Wat viel op? Moeders worden vaker geciteerd dan 

vaders, en vreemd lijkt me dat niet. Veel Nederlan-

ders, en zeker de ouderen onder ons, zijn toch voor-

al door moeders opgevoed. Ook verder ademen veel 

uitspraken de huiskamersfeer van vroeger, en soms 

herkennen we de belangrijkste pedagogische opvat-

tingen van weleer. Sommige van dat soort adviezen 

komen vaker langs en ik durf een voorzichtige top-3 

te maken van de raadgevingen waarmee velen van 

Het woordenboek halen ze vaak niet, die  

nuchtere en oer-praktische wijsheden van  

je ouders, maar eigenlijk verdienen ze wel  

degelijk een groter publiek dan het gezin  

alleen. Jaap Toorenaar besloot daarom  

die ouderwijsheden te inventariseren.  

Een bloemlezing. 

JAAP TOORENAAR

Mijn oma zei altijd: “Waar het 
komt, ligt ook geen matje.”

Wijsheden van ouders en grootouders


